
Matteüs 7:24-27
24 Jezus zei: “Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je 
op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. 25 Op 

een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en 
de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, 

want het is stevig gebouwd. 26 Maar stel dat je wel naar mij luistert, en 
niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een domme man, die zijn huis 
bouwt op zachte grond. 27 Op een dag gaat het hard regenen en 

waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen 
het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over.”

Jezus vertelt een verhaal.  
Het gaat over twee mannen die een huis bouwen.

Opdracht:

Bouw hier samen een groot huis. 
Gebruik dozen en tape. 

Waar moet je aan denken om een stevig en sterk huis te 
bouwen? 


